
Avondgebeden in de Stille Week 
25, 26 en 27 maart 2024 

 
 
 

 
Vader, vergeef hun, want 
ze weten niet wat ze doen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nog vandaag zul je met Mij 
in het paradijs zijn. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zie, uw zoon; zie, uw moeder! 
 
 
 
 
 
 
 



Korte toelichting op de zeven woorden van Jezus aan het kruis 
 
In de verschillende evangeliën zijn zeven uitspraken van Jezus bewaard 
gebleven: zeven zinnen die Jezus uitspreekt op het kruis. Het zijn zeven 
aangrijpende en geladen uitroepen. Het zijn niet alleen de woorden van 
de lijdende mens, maar ook van Gods geliefde Zoon. Zeven is het getal 
van volheid en volmaaktheid. Zoals God in zeven dagen de wereld 
schept en haar tot voltooiing brengt, zo komt Jezus’ leven tot voltooiing 
op het kruis, waar hij deze zeven woorden uitspreekt. De kruiswoorden 
worden ook wel beschouwd als de meest heilige woorden die Jezus ge-
sproken heeft omdat hij ze uitspreekt op het kruis, in het aanschijn van 
de dood. Het zijn zeven woorden om bij te bezinnen. Wat zeggen ze ons 
vandaag? En hoe kunnen deze woorden ons vandaag bemoedigen en 
inspireren? 
In de drie avondgebeden staat telkens één van de Kruiswoorden cen-
traal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maandag 25 maart:  
 ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen’. 

 
- Het is stil in de kerk 
- Bemoediging en drempelgebed 

Wie woont in de hoede van de Eeuwige 
Overnacht in de schaduw van de Machtige 
Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen 
Hij is een schild, een muur om je heen. 
 

- Psalmgebed, zingen en lezen psalm 91 
o Lezen: psalm 91: 1-4 
In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest 
en doods, duisternis lag over de oervloed, en over het water 
zweefde Gods geest. God zei: ‘Laat er licht zijn,’ en er was licht. 
God zag dat het licht goed was, en Hij scheidde het licht van de 
duisternis. 

 
o We zingen: lied 91: 5 en 6 

 



 
 

6. Ja, zij zijn om u als een wacht, 
zij dragen u op handen; 
lichtvoetig, in des Heren kracht, 
zo gaat gij door de landen. 
Uw voet bezeert zich aan geen steen, 
de leeuw ontwijkt uw schreden, 
de slang krimpt voor uw voet ineen, 
gij zult de draak vertreden. 

 
o Lezen: psalm 91: 14-16 
 
God zei: ‘Laten er lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te 
scheiden van de nacht. Ze moeten dienen als tekens die de feesten 
aangeven en de dagen en de jaren, en als lampen aan het hemel-
gewelf, om licht te geven op de aarde.’ En zo gebeurde het. God 
maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heer-
sen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren. 

 
- Gebed 

 
O, Zoon van God, wij aanbidden u 
in het mysterie van uw lijden. 
U hebt vanaf het kruis ieder woord  
voor ons mensen geloofd, gesproken en geroepen 
Ieder woord vanaf het kruis is de sterke band 
die ons met de Vader verbindt. Amen. 
 

- We zingen: lied 556: 1 
 
1. Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 



- Lezing: Psalm 22: 17b-19 
 
Zij hebben mijn handen en voeten gebonden. 
Ik kan mijn beenderen tellen. 
Zij kijken vol leedvermaak toe, 
verdelen mijn kleren onder elkaar 
en werpen het lot om mijn gewaad. 
 

- We zingen: lied 556: 2 
 
2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
die zoon van David zijt en man van smarte, 
koning der Joden die de dood verdreef. 
 

- Lezing: Lucas 23: 33-38 
 
Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, kruisigden ze 
Hem, samen met de twee misdadigers, de een rechts van Hem, de 
ander links. Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat 
ze doen.’ De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door 
erom te dobbelen. Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden 
Hem en zeiden: ‘Anderen heeft Hij gered; laat Hij nu zichzelf redden 
als Hij de Messias van God is, zijn uitverkorene!’ Ook de soldaten 
dreven de spot met Hem, ze gingen voor Hem staan en boden Hem 
water met azijn aan, terwijl ze zeiden: ‘Als Je de koning van de Jo-
den bent, red jezelf dan!’ Boven Hem was een opschrift aange-
bracht: ‘Dit is de koning van de Joden’.  
 
Lof zij u Christus 
In eeuwigheid, Amen 
 

- Korte toelichting bij kruiswoord van Jezus: ‘Vader, vergeef hun, 
want ze weten niet wat ze doen” (Lc 23:34). 
Jezus weet dat deze soldaten slechts pionnen zijn in een gruwelijk 
politiek machtsspel. Ondanks zijn vreselijke pijn, kan Jezus voorbij 
hun handelen kijken. Het laat zien hoe barmhartig Jezus is. Zelfs op 
het kruis blijft hij nog betrokken op de mensen om hem heen. Hij 
bidt voor hen die niet konden of wilden horen, voor mensen doof en 
blind en afgesloten. Dat past ook helemaal bij Jezus: Hij vergeeft 
hen. 



Vergeven is loslaten wat je gekwetst heeft, zodat er nieuwe ruimte 
ontstaat. Zo barmhartig is Jezus: dat hij op het kruis vergeven kan, 
en zijn daders ademruimte wil geven. 
 

- We zingen: lied 558: 1,5,6 en 7 
 
1. Jezus, om uw lijden groot, om uw leven en uw dood 
die volbrengen ’t recht van God, Kyrie eleison. 
 
5. Here, om uw bloedig zweet, als Ge alleen de wijnpers treedt, 
om de kelk vol bitter leed, Kyrie eleison. 
 
6. Om het zwijgen, het geduld, waarmee Gij de wet vervult, 
als men vruchtloos zoekt naar schuld, Kyrie eleison. 
 
7. Om het woord van goddelijk recht dat Gij tot uw rechters zegt, 
– zelf hebt Ge uw geding beslecht, – Kyrie eleison. 
 

- Inleiding op de meditatie 
 
We maken onze handen vrij en leggen ze rustend of ontvangend 
in onze schoot. We nemen een ontspannend lichaamshouding aan 
en worden ons bewust van de Leven-gevende Adem die ons tel-
kens weer doorstroomt. 
In stilte luisteren we naar Sonate 2, uit Sieben Letzten Worte, Jo-
seph Haydn 
 

- Gebedszang: lied 281: 1  (3x) 
 

 



 
- Gebedsintenties, telkens beantwoord met: Wanneer ik roep tot u, 

hoor naar mijn bidden Heer. 
- Gebedszang: lied 281: 1 (3x) 
- Als avondgebed een gedicht van Marinus van den Berg 

 
Schep nieuwe vrijheid in mij, 
bevrijd mij van wie mij 
zo diep kwetste. 
Bevrijd mij van wie mij 
bedreigde. 
 

Geef mij ruimte om niet 
in de ban te blijven 
van wie mij zo ontwrichtte. 
Bijna ging ik ten gronde. 
Dat ik hem los kan laten, 
nieuwe ruimte kan vieren. 

 
- Samen bidden we het Aramese Onze Vader 

 
Bron van zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert, 

Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven. 
Bundel uw licht in mij – maak het nuttig. 

Vestig uw rijk van eenheid nu, 
uw enige verlangen handelt dan samen met het onze. 

Voed ons dagelijks met brood en met inzicht. 
  Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden, 

opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. 
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 

Uit u wordt geboren: 
de alwerkzame wil, 

de levende kracht om te handelen, 
   en het lied dat alles verfraait, en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 

 
- Zegenbede 

 
Nu hier de avond valt 
Laat uw licht ons leiden, wees onze vrede 
Laat uw aangezicht over ons opgaan als de zon. 
Zegen ons en wie ons na staan met het licht van uw ogen! 
Laat uw licht ons leiden, wees onze vrede. Amen 
 

- Bij het weggaan in stilte horen we Otche Nach, het Orthodoxe Onze 
Vader (u mag bij deze muziek natuurlijk ook even blijven zitten!) 

 
Wilt u de orde van dienst weer terugleggen op de stoel! 



Dinsdag 26 maart: ‘Nog vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn’. 
 
- Het is stil in de kerk 
- Bemoediging en drempelgebed 

 
Wie woont in de hoede van de Eeuwige 
Overnacht in de schaduw van de Machtige 
Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen 
Hij is een schild, een muur om je heen. 

 
- Psalmgebed, zingen en lezen psalm 91 

o Lezen: psalm 91: 1-4 
In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest 
en doods, duisternis lag over de oervloed, en over het water 
zweefde Gods geest. God zei: ‘Laat er licht zijn,’ en er was licht. 
God zag dat het licht goed was, en Hij scheidde het licht van de 
duisternis. 

 
o We zingen: lied 91: 5 en 6 

 



 
 

 
 
6. Ja, zij zijn om u als een wacht, 
zij dragen u op handen; 
lichtvoetig, in des Heren kracht, 
zo gaat gij door de landen. 
Uw voet bezeert zich aan geen steen, 
de leeuw ontwijkt uw schreden, 
de slang krimpt voor uw voet ineen, 
gij zult de draak vertreden. 

 
o Lezen: psalm 91: 14-16 
 
God zei: ‘Laten er lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te 
scheiden van de nacht. Ze moeten dienen als tekens die de feesten 
aangeven en de dagen en de jaren, en als lampen aan het hemel-
gewelf, om licht te geven op de aarde.’ En zo gebeurde het. God 
maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heer-
sen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren. 

 
- Gebed 

 
O, Zoon van God, wij aanbidden u 
in het mysterie van uw lijden. 
U hebt vanaf het kruis ieder woord  
voor ons mensen geloofd, gesproken en geroepen 
Ieder woord vanaf het kruis is de sterke band 
die ons met de Vader verbindt. Amen. 
 
 
 
 
 



 
- We zingen: lied 575: 1 

 
1. Jezus, leven van ons leven, 
Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 

- Lezing: Jesaja 53: 3-5 
 
Hij werd veracht, door mensen gemeden, 
hij was een man die het lijden kende 
en met ziekte vertrouwd was, 
een man die zijn gelaat voor ons verborg 
en door ons werd verguisd en geminacht. 
Maar hij was het die onze ziekten droeg, 
die ons lijden op zich nam. 
Wij echter zagen hem als een verstoteling, 
door God geslagen en vernederd. 
Om onze zonden werd hij doorboord, 
om onze wandaden gebroken. 
De straf die hij onderging bracht ons vrede, 
zijn striemen gaven ons genezing. 
 

- We zingen: lied 575: 2 
 
2. Gij die alles hebt gedragen 
al de haat en al de hoon, 
die beschimpt wordt en geslagen, 
Gij rechtvaardig, Gij Gods Zoon, 
als de minste mens gebonden, 
aangeklaagd om onze zonde. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
 
 



 
- Lezing: Lucas 23: 39-43 

 
Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen Hem: ‘Jij 
bent toch de Messias? Red jezelf dan en ons erbij!’ Maar de ander 
wees hem terecht met de woorden: ‘Heb jij dan zelfs geen ontzag 
voor God nu je dezelfde straf ondergaat? 41Wij worden terecht ge-
straft: het is ons verdiende loon. Maar die man heeft niets verkeerds 
gedaan.’ En hij zei: ‘Jezus, denk aan mij wanneer U in uw koninkrijk 
komt.’ Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je met 
Mij in het paradijs zijn.’ 
 
Lof zij u Christus 
In eeuwigheid, Amen 
 

- Korte toelichting bij kruiswoord van Jezus:  
 
De andere misdadiger is vol besef van zijn eigen schuld: “Wij heb-
ben onze straf verdiend en worden beloond naar onze daden” (Lc 
23:41). Tot deze mens, die nog tot goedheid in staat is en zijn schuld 
belijdt, richt Jezus zich. Jezus brengt het eerste kruiswoord in prak-
tijk: Jezus ziet de mens en niet zijn daden. Hij vergeeft hem en met 
een plechtig ‘voorwaar, ik zeg u’, zegt hij hem de bevrijding van alle 
schuld aan. Vooral het woordje ‘in’ is hier van wezenlijk belang: het 
duidt op de doorgang naar de Vader. Het staat al bijna te gebeuren. 
Vandaag nog zal deze mens met Jezus zijn intrede nemen in het 
paradijs. Wie schuld belijdt kan niet van Jezus gescheiden worden, 
zelfs niet door de dood. 
 

- We zingen: lied 575: 3 
 
3. Die gewillig waart ten dode, 
in het duister van de pijn 
U ten offer hebt geboden, 
hoe verlaten moest Gij zijn, 
troosteloos aan ’t kruis gehangen 
opdat wij uw troost ontvangen. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 
 
 



- Inleiding op de meditatie 
 
We maken onze handen vrij en leggen ze rustend of ontvangend 
in onze schoot. We nemen een ontspannend lichaamshouding aan 
en worden ons bewust van de Leven-gevende Adem die ons tel-
kens weer doorstroomt. 
 

- In stilte luisteren we naar In Paradisum, Fauré 
- Gebedszang: lied 281: 1  (3x) 

 

 
 

- Gebedsintenties, telkens beantwoord met: Wanneer ik roep tot u, 
hoor naar mijn bidden Heer. 
 

- Gebedszang: lied 281: 1 (3x) 
 
- Tekst van lied 586 bij het kruiswoord 

 
Zie de mens die in zijn lijden 
teken werd voor alle tijden 
van wat liefde dragen kan. 
 
Weerloos heeft Hij heel zijn leven 
zich aan anderen gegeven – 
weergaloos is Hij alleen. 
 
Die hem ooit op handen droegen 
zijn dezelfden die hem sloegen 
en die vroegen om zijn dood. 



 
Maar nog is zijn hart bewogen 
om hun blinde onvermogen – 
stervende pleit hij hen vrij. 
 

- Samen bidden van Aramese Onze Vader 
 

Bron van zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert, 
Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven. 

Bundel uw licht in mij – maak het nuttig. 
Vestig uw rijk van eenheid nu, 

uw enige verlangen handelt dan samen met het onze. 
Voed ons dagelijks met brood en met inzicht. 

  Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden, 
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. 

Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 
Uit u wordt geboren: 
de alwerkzame wil, 

de levende kracht om te handelen, 
   en het lied dat alles verfraait, en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 

 
 
- Zegenbede 

 
Nu hier de avond valt 
Laat uw licht ons leiden, wees onze vrede 
Laat uw aangezicht over ons opgaan als de zon. 
Zegen ons en wie ons na staan met het licht van uw ogen! 
Laat uw licht ons leiden, wees onze vrede. Amen 
 

- Bij het weggaan in stilte horen we Otche Nach, het Orthodoxe Onze 
Vader (u mag bij deze muziek natuurlijk ook even blijven zitten!) 

 
 
 
 
 
 
Wilt u de orde van dienst weer terugleggen op de stoel! 
 
 



Woensdag 27 maart 2024: ‘Zie, uw zoon; Zie, uw moeder’. 
 

- Het is stil in de kerk 
- Bemoediging en drempelgebed 

 
Wie woont in de hoede van de Eeuwige 
Overnacht in de schaduw van de Machtige 
Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen 
Hij is een schild, een muur om je heen. 
 

- Psalmgebed, zingen en lezen psalm 91 
 
o Lezen: psalm 91: 1-4 
In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest 
en doods, duisternis lag over de oervloed, en over het water 
zweefde Gods geest. God zei: ‘Laat er licht zijn,’ en er was licht. 
God zag dat het licht goed was, en Hij scheidde het licht van de 
duisternis; 

 
o We zingen: lied 91: 5 en 6 

 



 

 
 
6. Ja, zij zijn om u als een wacht, 
zij dragen u op handen; 
lichtvoetig, in des Heren kracht, 
zo gaat gij door de landen. 
Uw voet bezeert zich aan geen steen, 
de leeuw ontwijkt uw schreden, 
de slang krimpt voor uw voet ineen, 
gij zult de draak vertreden. 

 
o Lezen: psalm 91: 14-16 
 
God zei: ‘Laten er lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te 
scheiden van de nacht. Ze moeten dienen als tekens die de feesten 
aangeven en de dagen en de jaren, en als lampen aan het hemel-
gewelf, om licht te geven op de aarde.’ En zo gebeurde het. God 
maakte de twee grote lichten, het grootste om over de dag te heer-
sen, het kleinere om over de nacht te heersen, en ook de sterren. 

 
- Gebed 

 
O, Zoon van God, wij aanbidden u 
in het mysterie van uw lijden. 
U hebt vanaf het kruis ieder woord  
voor ons mensen geloofd, gesproken en geroepen 
Ieder woord vanaf het kruis is de sterke band 
die ons met de Vader verbindt. Amen. 
 
 
 
 
 
 



 
- We zingen: lied 459: 2 en 4 

 

 
 
4. Een riet dat buigt in weer en wind, 
zo is mijn knecht, een mensenkind; 
wat is geknakt, verbreekt hij niet, 
zijn adem heelt gelijk een lied. 
 

- Lezing: Jesaja 42: 1-4 
 
Hier is mijn dienaar, hem zal Ik steunen, 
hij is mijn uitverkorene, in hem vind Ik vreugde, 
Ik heb hem met mijn geest vervuld. 
Hij zal alle volken het recht doen kennen. 
Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, 
hij roept niet luidkeels in het openbaar; 
het geknakte riet breekt hij niet af, 
de kwijnende vlam zal hij niet doven. 
Het recht zal hij zuiver doen kennen. 
Hij zal niet uitdoven en niet breken 
tot hij op aarde het recht heeft gevestigd; 
de eilanden zien naar zijn onderricht uit. 
 
 
 



- We zingen: lied 459: 5 en 6 
 
5. Is hij een lamp die helder schijnt, 
hij dooft de vlam niet die verkwijnt, 
mijn knecht geeft gloed aan het bestaan, 
hij wakkert het geringe aan. 
 
6. Hij is het eerste morgenlicht, 
de blinde ziet een vergezicht, 
de dove hoort een nieuw geluid, 
de aangeklaagde gaat vrijuit. 
 

- Lezing: Johannes 19: 25-27 
 
Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en haar zus, en Maria, 
de vrouw van Klopas, en Maria van Magdala. Toen Jezus zijn moe-
der zag staan, en bij haar de leerling van wie Hij veel hield, zei Hij 
tegen zijn moeder: ‘Vrouw, dat is uw zoon,’ en daarna tegen de leer-
ling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat moment nam die leerling haar bij 
zich in huis. 
 
Lof zij u Christus 
In eeuwigheid, Amen 
 

- Korte toelichting bij kruiswoord van Jezus:  
 
Als een zwaard dat haar hart klieft, zo snijdend en scherp is de pijn 
in haar binnenste. Ik vraag me altijd af of Maria niet geroepen en 
geschreeuwd heeft, om haar zoon die zo genadeloos en bruut voor 
haar ogen de dood wordt ingejaagd. Of zwijgen ze, omdat alle woor-
den tekortschieten? Johannes schrijft er in ieder geval niets over. In 
dat uur wordt Maria voor altijd één met de vrouwen van vermoorde 
kinderen, al die zonen en dochters die geslachtofferd werden, on-
schuldig de dood ingejaagd. Maar zelfs in het uur van zijn dood, blijft 
Jezus gericht op zijn moeder. Tot Maria zegt hij: “Zie, uw zoon” en 
tot de geliefde leerling: “Zie, uw moeder” (Joh 19:26-27). Verbon-
denheid is een belangrijk thema in het Johannes-evangelie. Steeds 
heeft Jezus zijn leerlingen opgeroepen om door hem verbonden te 
blijven met elkaar en met de Vader. “Blijf in mij, dan blijf ik in jullie” 
(Joh 15:4). Ook in het uur van zijn dood verbindt Jezus mensen met 
elkaar. Maria en de geliefde leerling worden moeder en zoon. De 



verbondenheid in Jezus overstijgt bloedbanden. In hem blijven be-
tekent zoon en dochter worden, zuster en broeder, in een dienende 
houding van zorg en betrokkenheid op elkaar. 
 

- We zingen: lied 573: 1,2,3,5,6,13 en 20 
 

 
 
2. en het was haar in haar lijden 
of een zwaard haar kwam doorsnijden 
dat dwars door het hart heen ging. 
 
3. Hoe verdrietig en verloren 
was de toch zo uitverkoren 
moeder die Hem ’t leven gaf. 
 
5. Wie voelt er geen tranen komen 
die daarheen wordt meegenomen, 
waar hij Christus’ moeder vindt? 
 
6. Wie zou tranen binnenhouden 
als hij dat verdriet aanschouwde 
van de moeder bij haar kind? 
 
13. Laat mij huilen aan uw zijde, 
laat het kruis ook mij doen lijden 
tot ik zelf eens doodgaan moet. 
 
20. en mijn ziel, als ’t lijf moet sterven, 
de verrukking doet verwerven 
die de hemel ons bereidt. 



- Inleiding op de meditatie 
 
We maken onze handen vrij en leggen ze rustend of ontvangend 
in onze schoot. We nemen een ontspannend lichaamshouding aan 
en worden ons bewust van de Leven-gevende Adem die ons tel-
kens weer doorstroomt. 
In stilte luisteren we naar Stabat Mater, Pergolesi 
 

- Gebedszang: lied 281: 1  (3x) 

 
 

- Gebedsintenties, telkens beantwoord met: Wanneer ik roep tot u, 
hoor naar mijn bidden Heer. 

- Gebedszang: lied 281: 1 (3x) 
- Gedicht bij het kruiswoord, Kris Gelaude 

 
Zij staat voor hem. 
Een moeder voor haar kind. 
Verzonken in elkaars zwijgen 
en in de afgrond van de pijn. 
Want ieder woord 
werd reeds gesmoord. 
Ze lezen enkel nog het 
spreken van elkaars zielen. 
Verwond in wat het liefste is, 
geen leed kunnen verzachten, 
het onrecht moeten aanzien. 
Liefde alleen vermag het 
om de bitterheid hiervan 
te dragen. 



 
- Samen bidden van Aramese Onze Vader 

 
Bron van zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert, 

Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven. 
Bundel uw licht in mij – maak het nuttig. 

Vestig uw rijk van eenheid nu, 
uw enige verlangen handelt dan samen met het onze. 

Voed ons dagelijks met brood en met inzicht. 
  Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden, 

opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. 
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden. 

Uit u wordt geboren: 
de alwerkzame wil, 

de levende kracht om te handelen, 
    en het lied dat alles verfraait, en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt. 

 
 
- Zegenbede 

 
Nu hier de avond valt 
Laat uw licht ons leiden, wees onze vrede 
Laat uw aangezicht over ons opgaan als de zon. 
Zegen ons en wie ons na staan met het licht van uw ogen! 
Laat uw licht ons leiden, wees onze vrede. Amen 
 

- Bij het weggaan in stilte horen we Otche Nach, het Orthodoxe Onze 
Vader (u mag bij deze muziek natuurlijk ook even blijven zitten!) 

 
 
 
 
 
 
Wilt u de orde van dienst weer terugleggen op de stoel! 


