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• Inloop: beelden van de bevrijding met muziek 

• Welkomstwoord 

• Zingen: Wilhelmus, verzen 1 en 6 
 
1. Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik, van Duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een Prinse van Oranje 
ben ik, vrij, onverveerd, 
den Koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 
 
6. Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God mijn Heer, 
op U zo wil ik bouwen, 
Verlaat mij nimmermeer. 
Dat ik doch vroom mag blijven, 
uw dienaar t'aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 
 

• De Dag van Rood, Wit en Blauw: 1 april 1945,  
Uit ‘Kom vanavond met verhalen’ deel 3 van Hennie Wesselink 

• Zingen: lied 416 uit Liedboek ‘73 
 
1. Gelukkig is het land, 
dat God de Heer beschermt. 
Als daar met moord en brand 
de vijand rondom zwermt, 
en dat men meent: hij zal 
't schier overwinnen al, 
dat dan, dat dan, dat dan 
hij zelf komt tot den val. 
 
 
 



2. Gedankt moet zijn de Heer, 
de God, die eeuwig leeft, 
dat Hij ons 't zijner eer 
dees overwinning geeft. 
Wat wonder heeft de kracht 
des Heren al gewracht! 
O Heer, o Heer, o Heer, 
hoe groot is uwe macht! 

 

• Lezen: ‘Maar ook vergat men op die dag niet te denken aan de 
slachtoffers en de nog niet bevrijde en hongerende landgeno-
ten in de andere delen van ons land’. (uit: ‘Kom vanavond met 
verhalen’)  
Inleiding op lied van Herman van Veen: de betekenis van de 
kraanvogels in de kerk, door Herma Heideveld 
 

• Lied van Herman van Veen  
 
Soms denk, soms denk ik wel dat de soldaten  
die in de oorlogen gevallen zijn,  
niet onder witte kruisen zijn begraven,  
maar dat ze kraanvogels geworden zijn.  
  
Ze roepen ons uit lang voorbije tijden,  
hun hese stemmen roepen in hun vlucht.  
't Is misschien daarom, dat wij zo dikwijls kijken,  
diep in gedachten, naar de avondlucht.  
  
Daar, in de laatste lichtglans van de schemer,  
gaat een vermoeide vogeltrek voorbij.  
Ik zie een lege plaats in hun geleed'ren,  
misschien is dat de plek, bestemd voor mij.  
  
Als ik met hen de hemel zal bevolken,  
voorbijtrek in het schemerend verschiet,  
dan zie ik jullie uit de verre wolken,  
dan roep ik jullie, die ik achterliet.  



 
Soms denk, soms denk ik wel dat de soldaten  
die in de oorlogen gevallen zijn,  
niet onder witte kruisen zijn begraven,  
maar dat ze kraanvogels geworden zijn.  
  
Ze roepen ons uit lang voorbije tijden,  
hun hese stemmen roepen in hun vlucht.  
't Is misschien daarom, dat wij zo dikwijls kijken,  
diep in gedachten, naar de trieste lucht 
 

• Inleiding 

• Muziek: Als het oorlog is, mag ik dan bij jou 
(lied Claudia de Breij) 
 
Als de oorlog komt,  
en als ik dan moet schuilen,  
Mag ik dan bij jou? 
Als er een clubje komt, 
Waar ik niet bij wil horen, 
Mag ik dan bij jou? 
Als er een regel komt 
Waar ik niet aan voldoen kan 
Mag ik dan bij jou? 
En als ik iets moet zijn, 
Wat ik nooit geweest ben, 
Mag ik dan bij jou? 
 
Mag ik dan bij jou schuilen, 
Als het nergens anders kan? 
En als ik moet huilen, 
Droog jij m’n tranen dan? 
Want als ik bij jou mag, 
Mag jij altijd bij mij. 
Kom wanneer je wilt, 
Ik hou een kamer voor je vrij. 
 



Als het onweer komt, 
En als ik dan bang ben, 
Mag ik dan bij jou? 
Als de avond valt, 
En ’t is mij te donker, 
Mag ik dan bij jou? 
Als de lente komt, 
En als ik dan verliefd ben 
Mag ik dan bij jou? 
Als de liefde komt, 
En ik weet het zeker, 
Mag ik dan bij jou? 
 
Mag ik dan bij jou schuilen, 
Als het nergens anders kan? 
En als ik moet huilen, 
Droog jij m’n tranen dan? 
Want als ik bij jou mag, 
Mag jij altijd bij mij. 
Kom wanneer je wilt, 
Ik hou een kamer voor je vrij 
 
Mag ik dan bij jou schuilen, 
Als het nergens anders kan? 
En als ik moet huilen 
Droog jij m’n tranen dan? 
Want als ik bij jou mag, 
Mag jij altijd bij mij 
Kom wanneer je wilt, 
‘k hou een kamer voor je vrij. 
 
Als het einde komt, 
En als ik dan bang ben, 
Mag ik dan bij jou? 
Als het einde komt, 
En als ik dan alleen ben, 
Mag ik dan bij jou? 



• Wat betekent vrijheid voor u… 

• Zingen: Lied 793 (melodie ‘Wat de toekomst brengen moge’) 
 
1. Bron van liefde, licht en leven, 
voor elkaar zijn wij gemaakt 
door uw hand elkaar gegeven, 
door uw vinger aangeraakt. 
Laat ons op uw toekomst hopen, 
gaandeweg U tegemoet; 
dat wij samen lachend lopen 
in uw grote bruiloftsstoet. 
 
2. Bron van liefde, licht en leven, 
zon die hartverwarmend schijnt, 
woord van hogerhand gegeven, 
trouw en teder tot het eind – 
al zou ons een vijand haten, 
al gaat zelfs de liefste heen, 
liefde zal ons nooit verlaten: 
Gij laat ons geen dag alleen. 

 

• Paasevangelie: Marcus 16: 1-7 

• Gelegenheidskoor en allen: Happy Days 
 
Happy days are here again 
The skies above are clear again 
Let's sing a song of cheer again 
Happy days are here again 
 
Altogether shout it now 
There's no one 
Who can doubt it now 
 
So let's tell the world about it now 
Happy days are here again 
Your cares and troubles are gone 
There'll be no more from now on 



 
Happy days are here again 
The skies above are clear again 
Let's sing a song of cheer again 
Happy days 
Are here again! 
 

• Overweging ds. Jan Struijk 

• Muziek met beelden van de bevrijding 

• Zingen: U zij de Glorie 
 
1. U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan 
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
2. Licht moge stralen in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

• Afsluitende woorden 

• Gelegenheidskoor en allen: We’ll meet again 
 
We'll meet again 
Don't know where 
Don't know when 
But I know we'll meet again some sunny day 
Keep smiling through 
Just like you always do 
'Till the blue skies drive the dark clouds far away 
 
 



 
So will you please say hello 
To the folks that I know 
Tell them I won't be long 
They'll be happy to know 
That as you saw me go 
I was singing this song 
 
We'll meet again 
Don't know where 
Don't know when 
But I know we'll meet again some sunny day 
 
We'll meet again 
Don't know where 
Don't know when 
But I know we'll meet again some sunny day 
Keep smiling through 
Just like you always do 
 
'Til the blue skies 
Drive the dark clouds far away 
So will you please say hello 
To the folks that I know 
Tell them it won't be long 
They'll be happy to know 
That as you saw me go 
I was singin' this song 
 
We'll meet again 
Don't know where 
Don't know when 
But I know we'll meet again some sunny day 
 


