
    
  
  
  
 
 
 
 

 
 

OPSOEK NAAR UBUNTU 
 
De commissie Inspiratie & Ontmoeting van de PKN-gemeente Eibergen – Rekken en  
de commissie Ontmoeting & Inspiratie van de Parochie HH. Paulus en Ludger nodigen u  
van harte uit om zondag 23 februari 2025 naar de Oude Mattheüs in Eibergen te komen voor 
een interactieve lezing. De lezing begint om 15.00 uur. De kerk is v.a. 14.30 uur open. 
Ubuntu. Een Zuluwoord en een universeel concept. Umntu Ngmuntu Ngbantu betekent 
letterlijk: Een mens is een mens omdat er andere mensen zijn. Oftewel: Ik ben omdat wij 
zijn! Dit is de basis van de Ubuntu-filosofie. 
Wat kan Ubuntu voor jou en mij, voor ons betekenen? Voor de westerse wereld die de 
afgelopen eeuwen enorme technologische realisaties heeft neergezet en voor grote 
materiële welvaart heeft gezorgd, maar die nu schreeuwt om aandacht voor immateriële 
vraagstukken. Voor onze omgang met de aarde en met elkaar; een omwenteling van ratio 
naar relatie: een fundamenteel inter-zijn. 
Annette Nobuntu Mul neemt ons op persoonlijke wijze mee in haar zoektocht naar wat 
Ubuntu is en kan betekenen. Naar Zuid-Afrika, het land dat na apartheid oude wonden 
tracht te helen en dat, met de kracht van 
diversiteit, met recht en trots een 
regenboognatie wil zijn. 
Ze gaat op zoek naar Ubuntu in het contact met 
dierbare Zuid-Afrikanen die op haar levenspad 
zijn gekomen. Vaak met een bijzondere 
levensles. Voor haar en voor ons. 
Wat kunnen wij van Afrika, van Ubuntu leren?  
Met haar zoektocht naar menselijkheid in de 
omgang – in alle facetten van het leven – met 
medemensen draagt Annette een belangrijk steentje bij aan het pad van gedeelde 
menselijkheid in onze samenleving. Dit betekent in haar ogen dat we in elke persoonlijke, 
professionele, organisatorische, religieuze en politieke ontmoeting of discussie elkaar, boven 
alles, als mens kunnen zien en onze gemeenschappelijke menselijkheid erkennen: Ik ben 
omdat wij zijn en wij zijn omdat de aarde is! 
Annette Mul is de partner van Jan Terlouw. Hij is schrijver, natuurkundige en voormalig 

politicus voor D66. Hij was onder andere 
minister van Economische Zaken, 
vicepremier, commissaris van de Koningin in 
Gelderland en lid van de Eerste Kamer. Jan 
Terlouw zal  het aspect van onze planeet 
belichten. Hij gaat op zoek naar antwoorden 
die Ubuntu (onlosmakelijke verwevenheid in 
humanitair en ecologisch opzicht) hier 
mogelijk op heeft. Tevens zal hij spreken 



over een herijking in onze samenleving op ‘ouderenzorg’: Niet enkel de zorg van de 
samenleving vóór de ouderen, maar juist ook de zorg/betekenis van ouderen voor de 
samenleving. 
Annette Nobuntu Mul is o.a. oprichter van Ubuntu Society, auteur, spreker, hoofdopleider 
van ‘Ubuntu, Leiderschap & Burgerschap’ aan de Internationale School voor Wijsbegeerte 
(IsvW) en voorzitter van Stichting Ubuntu Nederland. 
Voor meer informatie zie ook www.ubuntusociety.nl. 
 

http://www.ubuntusociety.nl/

